D1e FONPASIE YAN NEO-SPEKTRUM:

Hier ontmoet ons 'n God wat LEWE en LIEFDE is
Hier erken ons dat die KRAG wat in ons is nie van ons is nie
Hier laat ons 'n GELOOFWAARDIGE stem hoor
Hier word alle mense MENSWAARDIG behandel
Hier is ruimte vir ANDERSDENKENDES
Hier gee ‘n wysheidsirkel aan elkeen ‘n STEM
Hier is geen VERWYDERING of VEROORDELING nie

KONTAKBESONDERHEDE

Webblad: www.neo-spektrum.com
Tel: 083.460.45.45 Facebook: Neo-Spektrum
terblanche1@telkomsa.net Leierspan: riaan.neethling@gmail.com

Terblanche Jordaan

ACIM: Stad 5 Junie 19h30
Kolping 8 Junie 19h30

— WINTER-HOOP PROJEK —

BOEKGROEP
Maandag S Junie 19h00
lydia@africagrowth.com
Marseille 15, Pinehurst

BESONDERHEDE VIR EPOS NUUSBRIEF EN SMSTEMA

Naam en Van

E-Mail Sel

ADRES: 7 BICCARD STR. DURBANVILLE
Vanaf N1 — Durbanweg/Willie van Schoor afrit, reguit + 8km tot by sirkel,
uit in Koebergweg, tweede straat regs is:

MAAK VIR ONS ‘N MAANDELIKSE BYDRAE ASSEBLIEF

SnapScan
Download APP .E ﬁ -E.

Bankrekening vir bydraes
ABSA: Neo-Spektrum
Takkode: 632005 vir jou foon.
Rekening: 4083481065 Installeer en
Vorms is ook beskikbaar indien jy | 9ePruk met
‘n debietorder wil teken veligheid.
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| FIND YOUR PURPOSE

THE VALUE OF SELF-WORTH

STILTE IN DIE KAPEL
LA SONATE AU CLAIR DE LUNA — ANDRE RIEU

IN DIE TEENWOORDIGHEID VAN GOD

There are four questions of value in life —
What is sacred?
Of what is the spirit made?
What is worth living for,
and what is worth dying for?
The answer to each is the same.
Only love.

— Johnny Depp —

God's definition of what matters
IS pretty straightforward.
He measures our lives by how we love.

— Francis Chan —
Crazy Love: Overwhelmed by a Relentless God

STILTE VAN BINNE




FINDING YOUR SENSE OF PURPOSE

“Daarom, as daar enige bemoediging is in Christus, as daar enige gerusstelling
van liefde, as daar enige gemeenskap met die Gees, as daar enige meegevoel
en medelye is, maak my vreugde volledig deur met dieselfde gedagte, gehand-
haaf deur dieselfde liefde, een in gees te wees vir dieselfde doel en intensie.”
— Filippense 2:1-2

“l urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely
humble and gentle; be patient, bearing with one another in love. Make every
effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.” — Eph 4:1-3

“Spirituality is recognizing and celebrating that we are all inextricably connected
to each other by a power greater than all of us, and that our connection to that
power and to one another is grounded in love and compassion. Practicing
spirituality brings a sense of perspective, meaning and purpose to our lives.”

— Brené Brown

“As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit
sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander
help, dan met blymoedigheid.” — Romeine 12:8

FINDING YOUR SENSE OF CALLING

WHAT’S YOUR STORY, WHAT’S YOUR SONG — listening not anticipating,
responding not reacting, connection not projection ... the solitude of silence
and a pleasing aroma of Divine presence in the melody of our own song

INTEGRITY, HONESTY, DECENCY, VIRTUE — in ‘n tyd van onderdrukking,
ten midde van misleiding, belediging, brutaliteit ... our social responsibility
will determine our spiritual responsibility in order to be witnesses of Truth

GOALS, DREAMS, WISHES, ACHIEVEMENT VERSUS PURPOSE (CALLING)
— “Straighten UP!” Meaningfulness in order to become the Light of Love
and the Love of Life ... through courage, fearlessness, bravery and valour

FINDING YOUR SENSE OF MEANING

Wat is jou gawes & talente; jou inhoud & betekenis; jou wysheid & waarheid
Hoe kan jy dit deel om die ‘ons’ in jou sirkel sterker, groter, beter te maak?

GIVING TRANSFORMS
HAVING INTO BEING
—~ ANYWAY — LAURINDA HOFMEYR —~

Ek belowe om myself lief te hé soos U my liefhet
en mekaar lief te hé soos U almal liefhet.
Ek belowe om in woord en daad U liefde na te streef
selfs waar ek van mense verskil of hul kritiek moet verduur.
Ek belowe om gasvry te wees en mekaar by te staan in nood,
en om sensitief bewus te wees dat ons mekaar nodig het.
Ek belowe om vergiffenis te vra waar ek iemand seergemaak het
met my gedagtes en woorde maar veral in my optrede.
Ek belowe om nie boek te hou van die kwaad nie
maar te onthou: as ek vergewe, maak ek myself vry.
Ek belowe om my persepsies en opinies op te gee
en in alle opsigte daarna te streef om 'n refleksie van Liefde te wees.
Ek belowe om die geweld in my gedagtes; die woede in my reaksies;
aan U te gee sodat U my gees kan vernuwe
met n nuwe lewe wat vanuit U vloei,
geinspireer deur U Gees.
Ek belowe om meer te gee as wat ek ontvang
en wat ek ontvang nie vanselfsprekend te aanvaar nie.
Ek belowe om minder te kla en minder te vra
sodat ek kan sien en ervaar hoe U my dra en verdra.
Help my onthou. Wys my hoe.
Want aan U kom toe die krag en die heerlikheid
ons aanbidding en verwondering
Van vandag af, elke dag.

Be the Awareness of the Presence of God
~ CANCION TRISTE — JESSE COOK —~




