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~ MAY IT BE — 2CELLOS ~ 

IN DIE TEENWOORDIGHEID VAN GOD  

“Surrender is the ultimate sign of strength and the foundation for a 
spiritual life. Surrendering affirms that we are no longer willing to 
live in pain. It expresses a deep desire to transcend our struggles 
and transform our negative emotions. It commands a life beyond 

our egos, beyond that part of ourselves that is continually reminding 
us that we are separate, different and alone.  

Surrendering allows us to return to our true nature and move effort-
lessly through the cosmic dance called life. It's a powerful statement 

that proclaims the perfect order of the universe.  
When you surrender your will, you are saying, “Even though things 
are not exactly how I'd like them to be, I will face my reality. I will 
look it directly in the eye and allow it to be here.” Surrender and  
serenity are synonymous; you can't experience one without the 

other. So if it's serenity you're searching for, it's close by. All you have 
to do is resign as General Manager of the Universe.   

Choose to trust that there is a greater plan for you and that if you 
surrender, it will be unfolded in time. Surrender is a gift that you 

can give yourself. It's an act of faith. 
It's saying that even though I can't see where this river is flowing,  

I trust it will take me in the right direction.”  

— Debbie Ford – Spiritual Divorce — 
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BESONDERHEDE VIR EPOS NUUSBRIEF EN SMS TEMA 
Naam en Van 

_____________________________________________________________________________ 

 

E-Mail_________________________________________ Sel__________________________ 

ADRES: 7 BICCARD STR. DURBANVILLE 

Vanaf N1 — Durbanweg/Willie van Schoor afrit, reguit ± 8km tot by sirkel,  

uit in Koebergweg, tweede straat regs is: 

Maak vir ons ‘n Maandelikse Bydrae asseblief 

Bankrekening vir bydraes 

ABSA: Neo-Spektrum 

Takkode: 632005 

Rekening: 4083481065  

Vorms is ook beskikbaar indien jy 

‘n debietorder wil teken 

SnapScan 
Download APP 
vir jou foon. 
Installeer en 
gebruik met 
veiligheid. 

Hier ontmoet ons ’n God wat LEWE en LIEFDE is 

Hier erken ons dat die KRAG wat in ons is nie van ons is nie 

Hier laat ons ’n GELOOFWAARDIGE stem hoor 

Hier word alle mense MENSWAARDIG behandel 

Hier is ruimte vir ANDERSDENKENDES 

Hier gee ‘n wysheidsirkel aan elkeen ‘n STEM 

Hier is geen VERWYDERING of VEROORDELING nie 

BOEKGROEP 
Maandag 3 April 19h00 

lydia@africagrowth.com  

Marseille 15, Pinehurst 



~ CAVALLERIA RUSTICANA — MASCAGNI ~ 
—–———————–— 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

And do not be conformed to this world,  
but be transformed  

by the renewing of your mind,  
so that you may prove what the will of God is,  
that which is good and acceptable and perfect. 

— Romans 12:2 — 
—–———————–— 

~ NOW WE ARE FREE — 2 CELLOS ~ 

Tien stappe na — ‘TRANSFORMASIE’ 
 Integriteit — Jesus hou hom nie besig met ideologie of teologie 

nie — dis liefde in AKSIE! Vir hom was al die wette en kodes net 
stepping-stones na ŉ spirituele integriteit. 

 Solidariteit — ons werk, eet, trou, kuier, en aanbid saam met 
mense wat totaal, geheel-en-al anders is as ons. Ons vier ons  
andersheid en verskeidenheid. 

 Interafhanklikheid — die beginsels van Ubuntu as ŉ interkon-
neksie tussen elke vorm van lewe. Elke vlak van realiteit 
(waarheid) is met mekaar gekonnekteer. Die wêreld van 
kwantumfisika leer vir ons dat alles met mekaar verbind is. 

 Nederigheid — dit vra ŉ outentieke beskeidenheid, dit vra ŉ 
begrip van selfwaarde wat nie arrogant is nie. 

 Toewyding — dit begin by intensies en vloei na ons gedagtes 
wat vandaar stroom na ons ervaringe. Om te kyk en luister met 
die hart. Dissipline en toewyding van stilte en berusting. 

 Verantwoordelikheid — hoe min mense leef hul waarheid om-
rede ons people-pleasers is wat tog net nie aanstoot wil gee of 
verwerp wil word nie. Transformasie begin altyd met “Grow up!” 

 Simplisiteit — nie gedryf deur wat jy HET nie, maar wat jy IS. 
Transformasie maak jou vry van kompleksiteit. 

 Diensbaarheid — die metamorfose van gedagtes en gevoelens 
gee aanleiding tot ŉ verdieping in ons geloof, ŉ vernuwing in ons 
hoop, en ŉ verfyning in ons liefhê. 

 Geloofwaardigheid — meer as ooit het ons samelewing ŉ honger 
en ŉ dors na manne en vroue wat hulself verwittig van sosiale en 
maatskaplike ongeregtigheid. ŉ Relevante stem teen misbruik 
van ons natuur en sosio-ekonomiese toestande wat plunder ter 
wille van materiële welvaart. 

 Wedergeboorte — dit is ŉ vernuwing/verandering van gedagtes 
vir ŉ deurleefde verhouding tussen jou en God 


