
INTUÏSIE  
VERSNELLERS VAN BEWUSSYN 

VESPERAE SOLEMNES DE CONFESSORE — MOZART 

IN DIE TEENWOORDIGHEID VAN GOD  

“I invited Intuition to stay in my house when my roommates 
went North. I warned her that I am territorial and I keep the 
herb jars in alphabetical order. Intuition confessed that she 
has a ‘spotty employment record.’ She was fired from her 
last job for daydreaming. 

When Intuition moved in, she washed all the windows, 
cleaned out the fireplace, planted fruit trees, and lit purple 
candles. She doesn’t cook much. She eats beautiful foods,  
artichokes, avocadoes, persimmons and pomegranates, wild 
rice with wild mushrooms, chrysanthemum tea. She doesn’t 
have many possessions. Each thing is special. I wish you 
could see the way she arranged her treasures on the fireplace 
mantle. She has a splendid collection of cups, bowls, and 
baskets. 

Well, the herbs are still in alphabetical order, and I can’t 
complain about how the house looks. Since Intuition moved 
in, my life has been turned inside out.” 

― J. Ruth Gendler, ‘The Book of Qualities’ ― 

KONTAKBESONDERHEDE 
Terblanche Jordaan   Webblad: www.neo-spektrum.com 
Tel: 083.460.45.45   Facebook: Neo-Spektrum 
terblanche1@telkomsa.net  Leierspan: riaan.neethling@gmail.com 

ACIM:  Na skoolvakansie 

SK (Vyf gelowe) — 5 Augustus 

    Ete & Veiling — 25 Augustus 

BESONDERHEDE VIR EPOS NUUSBRIEF EN SMS TEMA 
Naam en Van 

_____________________________________________________________________________ 

 

E-Mail_________________________________________ Sel__________________________ 

ADRES: 7 BICCARD STR. DURBANVILLE 

Vanaf N1 — Durbanweg/Willie van Schoor afrit, reguit ± 8km tot by sirkel,  

uit in Koebergweg, tweede straat regs is: 

Maak vir ons ‘n Maandelikse Bydrae asseblief 

Bankrekening vir bydraes 

ABSA: Neo-Spektrum 

Takkode: 632005 

Rekening: 4083481065  

Vorms is ook beskikbaar indien jy 

‘n debietorder wil teken 

SnapScan 
Download APP 
vir jou foon. 
Installeer en 
gebruik met 
veiligheid. 

Hier ontmoet ons ’n God wat LEWE en LIEFDE is 

Hier erken ons dat die KRAG wat in ons is nie van ons is nie 

Hier laat ons ’n GELOOFWAARDIGE stem hoor 

Hier word alle mense MENSWAARDIG behandel 

Hier is ruimte vir ANDERSDENKENDES 

Hier gee ‘n wysheidsirkel aan elkeen ‘n STEM 

Hier is geen VERWYDERING of VEROORDELING nie 

BOEKGROEP 
Maandag 7 Augustus 19h00 

lydia@africagrowth.com  

Marseille 15, Pinehurst 



GIVING TRANSFORMS  

HAVING INTO BEING 

~ CLARINET CONCERTO (ADAGIO) — MOZART ~ 
—–———————–— 
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Be the Awareness  
Of the Presence of God 

~ EXCULTATE JUBILATE (ALLELUJA) — MOZART ~ 

VERSNELLERS VAN DIE BEWUSSYN 
“My grootste dankie gaan egter aan die poësieliefhebbers in Afrikaans, of 
hulle self ook skryf, pryse toeken of onderrig gee, of net ŉ gedig lees en vir 
ŉ oomblik hulle oë toemaak asof hulle iets bowe-werkliks ervaar het, 
mense wat glo dat poësie die slagaar van ŉ taal is, die diepste vorm 
van filosofie. Wat weet dat poësie die gevoelige ervaring van menswees  
verleng; wat aan iemand wat sigself aan die einde van wanhoop bevind,  
ŉ opening bied, ŉ asem, ŉ oomblik van insig — verblindend van die  
onsegbare. Poësie is die groot Ongekontamineerde. Dit is seëvierend  
omdat dit die mens in ŉ verhoogde staat van bewussyn plaas, altyd met 
verhelderende gevolge. Asof jy op die drumpel van asem staan. Asof jy 
suurstof uit koel bome kry en skielik vorentoe gaan. En dis waarom digters 
skryf. Dis waarom lesers lees. Om die verheldering, die intensifisering,  
om iets van die sterflike te ontruk. ŉ Goeie gedig is ŉ versneller van die 
bewussyn. Indien jy ooit eenmaal hierdie versnelling meegemaak het, 
smag jy daarna en raak volslae afhanklik.” — Antjie Krog 

“Who has put wisdom in the innermost being or given understanding to the 
mind?” — Job 38:36 

For who knows a person's thoughts except the spirit of that person, which is in 
him? So also no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. 
— 1 Korinthiërs 2:11 
============================================================= 

OM TE SIEN MET JOU SIEL: (to learn from Within)  
HOE OM SPIRITUELE SINTUIE TE KOESTER EN TE KULTIVEER —  
1. Intuïsie luister na die innerlike stem (siel) — LUISTER!  
2. Intuïsie vat tyd vir afsondering en stilte — VOEL!  
3. Intuïsie neem waar — uitsig en insig — ONDERSKEI! 
4. Intuïsie luister met haar oë (visie) — SIEN!  
5. Intuïsie is skeppend — kreatief en inspirasie  
6. Intuïsie beoefen mindfulness & awareness;  
7. Intuïsie maak kontak met ander op ŉ diep, tasbare manier;  
8. Intuïsie let op haar drome — aanvoeling en inspirasie  
9. Intuïsie laat gaan aan negatiewe emosies deur dit te verwoord;  
10. Intuïsie skram nie weg van weerlose oomblikke nie.  


