D1e FONPASIE YAN NEO-SPEKTRUM:

Hier ontmoet ons n God wat LEWE enLIEFDE is
Hier erken ons dat die KEAG wat: in ons is nie van ons is nie
Hier laat: ons 'n GELOOFWAAEDRIGE stem hoor
Hier word alle mense MEMSWAAFRING behandel
Hieris mimte vir ANPEESDPEMKENDPES
Hier gee'n wysheidsirkel aan elkeen™n STEM
Hieris geen YEEWYDERING of YEROOFLDXELING nie

KONTAKBESONDERHEDE

Terblanche Jordaan Webblad: www.neo-spektrum.com
Tel: 083.460.45.45 Facebook: Neo-Spektrum
terblanche1@telkomsa.net Leierspan: dksmith1000@gmail.com

IN DIE TEENWOORDIGHEID VAN GOD

ACIM Stad: 12 November 19h30 BOEKGROEP
ACIM Kolping: 8 November 10h30 | V**idze | Dktober 2100
Bejaardesorg: Larél — 071.493.07.10 Marseille 15, Pinehurst

BESONDERHEDE VIR EPOS NUUSBRIEF EN SMSTEMA

Naam en Van

E-Mail Sel

ADRES: 7 BICCARD STR. DURBANVILLE

Vanaf N1 — Durbanweg/Willie van Schoor afrit, reguit + 8km tot by sirkel,
uit in Koebergweg, tweede straat regs is:

MAAK VIR ONS ‘N MAANDELIKSE BYDRAE ASSEBLIEF

Bankrekening vir bydraes SnapScan E E
ABSA: Neo-Spektrum Download APP  } g —"

Takkode: 632005 vir jou foon.

: Installeer en
Rekening: 4083481065 gebruik met
Vir elke bydrae sé ons velligheid. E
DANKIE!
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NUWE LEWE
— LEWE VOOR DIE DOOD -

STILTE IN DIE KAPEL
~ AVE VERUM CORPUS — MOZART ~

Die Lewe versorg my soos ’'n herder.
Daar is genoeg vir almal om te deel.
Die Lewe het groen graslande waar ek kan rus
en waters wat my dors les.
Die Lewe lei my om in oorvloed te leef.
Ek kyk om my, en weet wat LEWE is.
Ek verwonder my daaroor.
Selfs al moet ek swaarkry of sterf
sal ek nie bang wees nie,
want die dood is nie die einde van LEWE nie.
Die Lewe stop nooit. Daarom is ek altyd veilig.
My lewe op aarde is ’n fees,
waar selfs hulle wat nie van my hou nie,
saam met my kan aansit.
Ek deel my LEWE met almal.
My beker loop van vreugde oor.
Ek weet, ook in my lewe, sal dié Lewe vir my sorg.
Daarom is ek is tuis in die heelal nou en vir altyd.

— "n Psalm Vir Vandag —

STILTE VAN BINNE




%> 'n Seisoen van Vernuwing & Transformasie s

| am goodness and mercy, compassion and understanding.

| am peace and joy and light. | am forgiveness and patience,
strength and courage, a helper in time of need,

a comforter in time of sorrow, a healer in time of injury,

a teacher in times of confusion.
| am the deepest wisdom and the highest truth;
the greatest peace and the grandest love. | am all these things.

%) Vlerke en Vere — Mindfulness and Meaningfulness are
the wings ..°.. and the feathers are our Divine Humanity

¢ Triniteit van Menswees — dit gaan oor ‘n harmonie en balans tussen
ons intellektuele, emosionele, en spirituele beddings en bloeisels wat
ons bekom deur: discipline, devotion, and dedication

o Triniteit van Liefde — gaan oor die vermoé om met die alledaagse fasette
van menswees om te gaan met: integrity, dignity, and humanity

¢ Triniteit van Transformasie — in elke situasie, in alle omstandighede,
kies ons die leivoor van: gratitude, appreciation, and thankfulness

“Anything that annoys you is for teaching you patience. Anyone who abandons
you is for teaching you how to stand up on your own two feet. Anything that
angers you is for teaching you forgiveness and compassion. Anything that has
power over you is for teaching you how to take your power back. Anything you
hate is for teaching you unconditional love. Anything you fear is for teaching you
courage to overcome your fear. Anything you can’t control is for teaching you
how to let go and trust the Universe” — Jackson Kiddard

“Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid

aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word,

dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon

en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees.
Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges
te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek.
Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan,
en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God.”
— Efesiérs 3:16-19 —

GIVING TRANSFORMS
HAVING INTO BEING

—~ DAAR’S ‘N PLEK — MATHIJS ROETS —

Hoe val je in slaap, hoe begint je dag
Open je je ogen met een traan of met een lach
En kijk je om je heen, en zie je dan de zon
Of zoek je achter alles naar de schaduw op de grond
En leef je voor geluk of sterf je van verdriet
En voelt dat als een keuze of heb jij die keuze niet
Het maakt niet echt iets uit of dat de waarheid is of niet
Het is hoe jij het ziet

Hoe mooi ... kan het leven zijn
Het is maar hoe je kijkt, het is maar wat je droomt
Hoe mooi is jouw werkelijkheid
Jij bent net zo rijk, zo rijk als je je voelt
Weet je wat je hebt, is de cirkel rond
Zie je wat er staat of mis je enkel wat er stond
Krijg je wat je wilt of zelfs meer dan wat je vroeg
Ben je tevreden met het minste
Of is het meeste niet genoeg
Raak je verwonderd van de sneeuw
Van het ruisen van de wind
Geniet je van de vogels van het lachen van een kind

Creéer je je geluk want binnen in jezelf
Is waar het eindigt en begint

— Marco Borsato: Mooi —

Be the Awareness of the Presence of God




