D1e FONPASIE YAN NEO-SPEKTRUM:

Hier ontmoet ons n God wat LEWE enLIEFDE is
Hier erken ons dat die KEAG wat: in ons is nie van ons is nie
Hier laat: ons 'n GELOOFWAAEDRIGE stem hoor
Hier word alle mense MEMSWAAFRING behandel
Hieris mimte vir ANPEESDPEMKENDPES
Hier gee'n wysheidsirkel aan elkeen™n STEM
Hieris geen YEEWYDERING of YEROOFLDXELING nie

KONTAKBESONDERHEDE

Webblad: www.neo-spektrum.com
Tel: 083.460.45.45 Facebook: Neo-Spektrum
terblanche1@telkomsa.net Leierspan: dksmith1000@gmail.com

Terblanche Jordaan

ACIM Stad: 18 Junie 19h30
ACIM Kolping: 21 Junie 19h30
Spiritualiteit Konferensie 4 Augustus

BOEKGROEP

Maandag 6 Augustus 19h00
ecs@telkomsa.net

Marseille 15, Pinehurst

BESONDERHEDE VIR EPOS NUUSBRIEF EN SMSTEMA

Naam en Van

E-Mail Sel

ADRES: 7 BICCARD STR. DURBANVILLE
Vanaf N1 — Durbanweg/Willie van Schoor afrit, reguit £ 8km tot by sirkel,
uit in Koebergweg, tweede straat regs is:

MAAK VIR ONS ‘N MAANDELIKSE BYDRAE ASSEBLIEF

SnapScan
Download APP _E ﬁ -E_

Bankrekening vir bydraes
ABSA: Neo-Spektrum
Takkode: 632005
Rekening: 4083481065 gebruik met
Vorms is ook beskikbaar indien jy| veiligheid.
‘n debietorder wil teken

vir jou foon.
Installeer en
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4 GESPREKKE MET GOD
STEM VAN LIGSTRALE

STILTEIN DIE KAPEL
~ THE LORD’S PRAYER — ANDREA BOCELLI —~

IN DIE TEENWOORDIGHEID VAN GOD

It happens all the time in heaven,
And some day it will begin to happen
Again on earth —

That men and women who are married,
And men and men who are lovers,
And women and women
Who give each other light,
Often will get down on their knees
And while so tenderly
Holding their lover's hand,
With tears in their eyes,

Will sincerely speak, saying,

"My dear, how can | be
more loving to you;

How can | be more
Kind?"
~ Hafez ~

STILTE VAN BINNE




— The Alleviation of Illumination —

%) There is only ONE — Alles is deel van die Een. Die Een is in alles en
selfs meer as die alles. An expression of God on Earth.

“Let Us make man in Our image, according to Our likeness.” — Gen 1:26

“The glory which You have given me | have given to them, that they may be
one, just as we are one.” — John 17:22

%> The Beloved of God — "I wish I could show you when you are
lonely or in darkness the astonishing light of your own being.” — Hafez

Dawid, Amadeus ... I am a tune that God composed. Die vraag is nie:
met wie praat God? Die vraag is: Wie luister? Die Stem op 'n duisende
plekke in 'n duisend maniere as ons ontvanklik is om te hoor.

“This is My beloved Son, in whom | am well-pleased.” — Matt 3:17

%) The Reflection of God — Three core principles of holistic living —
honesty, awareness, and responsibility. The Be-Do-Have paradigm.

Five Fallacies about God: (i) the illusion of separation (ii) the idea that God
has needs (i) the notion that God can fail (iv) the misconception that God
punishes (V) the delusion that our truth is the only understanding of truth

%> There is enough — “Even after all this time the Sun never says to
the Earth, “You owe me.” Look what happens with a love like that, it
lights the whole sky.” — Hafez

“Die dief (fear) kom slegs om te steel, en moor, en vernietig; ek
(liefde) het gekom sodat julle lewe kan hé, en dit in oorvioed.”
— Johannes 10:10
Five Fallacies about Life: (i) that we are separated from each other (i) that
there is not enough (iii) that we need to compete (iv) that some are better
than other (v) that conflict is the way to solve our differences

s> I'm imperfect, but enough — "To feel disconnected can feel ‘safe’
and to feel connected can feel ‘vulnerable” — Brene Brown

Mense is siek en sat om ’bang’ te voel. Mense is moeg vir die emosies
(reaksies) van “nie genoeg ...” —'goed en sleg’, ‘reg en verkeerd’ is nie
deel van die Goddelike domein nie. Religie doen weinig om die mens te
bevry van haat, geweld, en vrees. Ons wil praat oor God in 21 eeu taal
met ‘n 1% eeu verwysmgsraamwerk

Laat die VERLIGTING 'n asem-in-asem-uit wees. Lewe in. Liefde uit ...

GIVING TRANSFORMS
HAVING INTO BEING

~ FIELDS OF GOLD (STING) — 2CELLOS ~

WHAT WILL CHANGE IF WE DO THIS WITH LOVE?

“Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet
of drink nie, of oor jul liggaam, oor wat julle moet aantrek nie.
Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie?
Kyk na die wilde voéls: hul saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie
in skure bymekaar nie; julle hemelse Vader sorg vir hulle.

Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouens, wie van julle kan
deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? En wat
bekommer julle julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies:
hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar Ek sé vir julle:
Selfs Salomo in al sy prag was nie geklee soos een van hulle nie.”

— Matteus 6:28 —

Hiervan is ek oortuig:
geen dood of lewe of engele of magte
of teenswoordige of toekomstige dinge
of kragte of hoogte of diepte
of enigiets anders in die skepping
kan ons van die liefde van God skei nie,
die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.

— Romeine 8:38-39 —
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Be the Awareness of the Presence of God
~ PELGRIMSGEBED — AMANDA STRYDOM —~




